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De stad Brussel schrijft een belangrijk nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis door de oprichting van het allereerste Congolees Cultureel
Centrum met een programma dat openstaat voor Afrikaanse culturen. Het project kadert in het Internationale Decennium voor Mensen van
Afrikaanse Afkomst dat in 2015 werd uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Algemene Vergadering spoorde
België onder meer aan om "de oorzaken van het racisme, dat vandaag overal ter wereld wijdverspreid is, bij de wortel aan te pakken". De stad
Brussel reageert nu geëngageerd dankzij dit initiatief, dat een essentiële stap is in de dekolonisatie van mentaliteiten.

"De stad Brussel is zich bewust van de gedeelde geschiedenis tussen België en Congo. We willen dat het Congolees Cultureel Centrum een
instrument wordt om deze geschiedenis te verspreiden, maar we willen vooral dat het een plaats van emancipatie wordt voor de Congolese,
Belgisch-Congolese en Afrikaanse gemeenschappen in Brussel", legt burgemeester Philippe Close uit.
 
Delphine Houba, schepen van Cultuur, zegt: "Het doel van het Congolees Cultureel Centrum is een unieke onderdompeling te bieden in het
hart van verschillende Afrikaanse culturen en de diversiteit te weerspiegelen van de vele gemeenschappen die harmonieus samenleven in
Brussel en België. Het Centrum streeft ernaar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen door middel van een doordachte aanpak
die de belangrijke bijdragen van vrouwen benadrukt. Het initiatief beoogt een inclusief platform te creëren waar elke stem kan weerklinken en
elk talent kan schitteren. "We hebben dit centrum opgericht als een plek waar culturen en kennis gedeeld kunnen worden en waar de diversiteit
van Brussel zich kan vermengen. Het is een plaats waar de Afrikaanse diversiteit kan samenkomen om naast elkaar te bestaan, een plek waar
mensen hun kennis kunnen doorgeven en nieuwe dingen kunnen ontdekken", legt Lydia Mutyebele uit, de schepen van Gelijke Kansen en
Huisvesting die verantwoordelijk is voor de Grond Regie.

Het Congolees Cultureel Centrum, gevestigd in de iconische oude sluis van de Zenne bij de ingang van Brussel, zal een rijk, gevarieerd en
inclusief programma aanbieden. Het omvat concerten, tentoonstellingen, filmvertoningen, literaire cafés en een informatiecentrum over de
culturen en geschiedenis van Congo en Afrika. De eerste persconferentie vindt plaats op 15 december 2023 aan de Poincarélaan 77 en
markeert het begin van een nieuw tijdperk.

PERSBERICHT
"LANCERING VAN HET CONGOLESE CULTUREEL CENTRUM 

MET EEN PROGRAMMA DAT OPENSTAAT VOOR AFRIKAANSE CULTUREN."



Het jaar 2024 begint met een vleugje rumba. De Stad Brussel is verheugd de opening van het eerste Congolese
Cultureel Centrum in België aan te kondigen. Het is ook een grote eer. Het initiatief is innovatief en beoogt de
schijnwerpers te richten op de kunst en het talent van Congo en Belgisch-Congo, zonder degenen uit andere delen van
Afrika te vergeten. Als etalage voor kunstenaars, toevluchtsoord voor ideeën, spreekgestoelte voor expressie, wil het
toekomstige Congolese Cultureel Centrum een   bron van hulpbronnen zijn waar verbeelding en verhalen elkaar kruisen om
de collectieve herinnering van Belgisch-Congo en het gedachtegoed van dekolonisatie te laten evolueren.

HOOFDARTIKEL
DELPHINE HOUBA,
SCHEPEN VAN CULTUUR, TOERISME EN GROTE EVENEMENTEN VAN DE STAD
BRUSSEL.



Als eerste vrouw uit subsaharaans Afrika die benoemd is tot Schepen van Erfgoed, Huisvesting en Gelijke Kansen, ben ik er trots op dat ik meehelp aan de
oprichting van het eerste Congolese culturele centrum in België, met een programma dat openstaat voor Afrikaanse culturen. 
We kennen allemaal het betreurenswaardige koloniale verleden van België. Het is een verhaal dat zijn stempel heeft gedrukt op een heel volk en dat de huidige
generaties in België en de Democratische Republiek Congo heeft gevormd. Twee landen met een gedeelde geschiedenis. 
Zes jaar na de opening van het Lumumba-plein ligt de oprichting van een Congolees Cultureel Centrum in het verlengde van dit initiatief. Het beantwoordt aan een vraag
van oude verenigingen, en meer in het algemeen van de burgermaatschappij, naar een plaats om het collectieve geheugen te bestendigen, maar ook om te werken aan
sociale en historische herbestemming. Het centrum zal een fysiek verankerde plaats zijn voor mensen uit de Democratische Republiek Congo, maar ook voor de
verschillende Afrikaanse gemeenschappen die in België wonen en zijn opgegroeid.  
Brussel is de op één na meest kosmopolitische stad ter wereld, met niet minder dan 184 nationaliteiten, waaronder veel Afrikaanse. Daarom was het voor de Stad Brussel
van vitaal belang om hen te eren. We hebben dit centrum opgericht als een plaats waar culturen en kennis gedeeld kunnen worden en waar de diversiteit van Brussel zich
kan vermengen. Het is een plek waar de Afrikaanse diversiteit kan samenkomen en samenleven, een plaats waar mensen hun kennis kunnen doorgeven en nieuwe
dingen kunnen ontdekken. Een plek waar iedereen welkom is om de verschillende culturen te ontdekken die de rijkdom van het Afrikaanse continent vormen. Samen met
het team van het centrum willen we het publiek in Brussel een zo gevarieerd mogelijk programma bieden, met culturele activiteiten die alle landen van het Afrikaanse
continent aanspreken en erbij betrekken. Om dit project te ontwikkelen, openen we de deuren van een gebouw dat niet alleen toebehoort aan de Grond Regie van
Brussel, maar ook een sterke symbolische waarde heeft voor ons project.
Het omvat een oude sluis op de Zenne die vroeger overstromingen moest voorkomen door het water om te leiden. Het is een centrale plek in het leven van de
Brusselaars en een plaats van groot belang. Vandaag willen we deze plek zijn vroegere belang teruggeven. In het kader van mijn mandaat voor Gelijke Kansen en de
Grond Regie ben ik verheugd om samen met de schepen van Cultuur, Delphine Houba, en haar teams deze nieuwe culturele ruimte in Brussel aan het grote publiek aan
te bieden.

HOOFDARTIKEL
LYDIA MUTYEBELE NGOI, 
SCHEPEN VAN HUISVESTING, OPENBAAR PATRIMONIUM EN GELIJKE
KANSEN



Zes jaar na de inhuldiging van het Lumumba-
plein zet de Stad Brussel haar inspanningen
voort om de gedeelde geschiedenis tussen
België en de Democratische Republiek Congo te
benadrukken. Het Cultureel Centrum werd
opgericht als antwoord op de historische, sociale
en culturele realiteiten waar het maatschappelijk
middenveld en de vrijwilligerssector al lang om
hebben gevraagd.

HET BESLUIT OM EEN CONGOLEES CULTUREEL
CENTRUM OP TE RICHTEN.

“EEN ANTWOORD OP HISTORISCHE, SOCIALE EN CULTURELE REALITEITEN”

Het Congolese Cultureel Centrum, met een
programma dat openstaat voor Afrikaanse
culturen, past in een traditie van veerkracht en
emancipatie. Het Cultureel Centrum heeft er
bewust voor gekozen om ons eraan te herinneren
dat de Congolese cultuur een van de
hoofdrolspelers is in de Belgische geschiedenis
en een plaats verdient in de hedendaagse
culturele verhalen.



GESCHIEDENIS HEROVEREN EN CULTUUR
PROMOTEN
Meer dan 60 jaar na de onafhankelijkheid van de
Democratische Republiek Congo zal het Congolees Cultureel
Centrum het eerste in zijn soort zijn in België en symbool
staan voor de bijdrage van de Congolese diaspora aan de
samenleving. Het centrum zal de diaspora de kans geven om
haar geschiedenis opnieuw op te eisen, terwijl de rest van de
bevolking de rijkdom van de Congolese cultuur vanuit een
nieuwe en respectvolle invalshoek kan ontdekken. Het
centrum wil de Congolese en Afrikaanse artistieke expressie
bevorderen en positioneert zich ook als een essentiële steun
voor Afrikaanse artiesten, door een inclusieve en levendige
ruimte voor culturele diversiteit te creëren.

TOEGEWIJD AAN
HET BEVORDEREN
VAN CONGOLESE
EN AFRIKAANSE
ARTISTIEKE
EXPRESSIE.

“

”



VERENIGEN DOOR CULTUUR
Dit centrum is een daadwerkelijke plek waar diverse
gemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten en
ervaringen kunnen delen. De oprichting ervan draagt bij
aan de strijd tegen vooroordelen en stereotypen die
soms nog diep geworteld zijn in onze samenleving.

Onze missie is om van het Cultureel Centrum een
dynamische, inclusieve en boeiende plek te maken,
waar de diversiteit van Afrikaanse culturen tot bloei
komt door middel van unieke en inspirerende culturele
ervaringen.

EEN PLAATS VOOR IEDEREEN
CREËREN
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BEWUSTMAKING EN EDUCATIE DOOR
MIDDEL VAN KUNST EN CULTUUR

CONGOLESE EN AFRIKAANSE KUNST
EN CULTUUR PROMOTEN.

INTERCULTURELE DIALOOG
AANMOEDIGEN.

WERKEN IN SAMENHANG MET ALLE
CONGOLESE EN AFRIKAANSE
GEVOELIGHEDEN.

INTEGRATIE BEVORDEREN EN
DISCRIMINATIE BESTRIJDEN.

HET HERDENKEN EN VOORTZETTEN
VAN HET HERDENKINGSWERK.

ONZE DOELSTELLINGEN
Culturele expressie bevorderen met een
programma dat openstaat voor Afrikaanse culturen.
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Het Cultureel Centrum zal meer zijn dan alleen een fysieke
locatie. Het wordt het vertrekpunt voor samenwerking met
andere instellingen in de stad Brussel: musea, theaters,
culturele centra, archiefcentra, scholen, verenigingen, enz.
In samenwerking met de Brusselse culturele spelers zal
het de waarden van samenleven, solidariteit en sociale
rechtvaardigheid willen uitdragen.

OPENSTELLING
VOOR BRUSSELSE
CULTURELE
SPELERS.



EEN RIJK EN AFWISSELEND
PROGRAMMA
Het centrum zal een rijk, gevarieerd en inclusief programma

bieden. Het omvat concerten, tentoonstellingen,

filmvertoningen, literaire cafés, maar ook een

informatiecentrum over de culturen en de geschiedenis van

Congo en de verhalen van de verschillende culturen van

Afrika.

Met dit centrum houden we vast aan de waarden van

toegankelijkheid, inclusiviteit, gelijkheid, duurzame

ontwikkeling en bemiddeling, waarden die eigen zijn aan de

instellingen van de Stad Brussel. We besteden bijzondere

aandacht aan gendergelijkheid via een aanpak die de

belangrijke bijdragen van vrouwen benadrukt. Dit initiatief wil

een inclusief platform creëren waar elke stem kan

weerklinken en elk talent kan schitteren.

EEN PLEK WAAR DE CONGOLESE CULTUUR EN DE AFRIKAANSE CULTUREN IN HUN
GEHEEL WORDEN GEVIERD!



Belcongo Radio, verankerd in het hart van het Cultureel Centrum, belichaamt de
dynamische stem van Afrikaanse gemeenschappen. 
Het doel is om een interactieve ruimte te creëren waarin de zorgen en successen van
Afrikaanse gemeenschappen een stem krijgen.
De programmering van de radio gaat over onderwerpen variërend van economie tot
cultuur en biedt een meeslepende ervaring. We willen een breed publiek aantrekken,
van jong tot oud, dat de diversiteit van de Afrikaanse diaspora weerspiegelt.

EEN WEBRADIO DIE UITING GEEFT AAN DE
ZORGEN EN SUCCESSEN VAN AFRIKAANSE
GEMEENSCHAPPEN.

BELCONGO RADIO



CONTACTEN

ANNE WETSI MPOMA
PROJECTLEIDER VAN HET CONGOLEES
CULTUREEL CENTRUM.

NANCY MARIAM KAWAYA
COMMUNICATIE- EN
CULTUURBEMIDDELINGSMEDEWERKER BIJ HET
CONGOLEES CULTUREEL CENTRUM

CENTRE-CULTUREL-CONGOLAIS

ENTRECULTURELCONGOLAISDEBXL

@CCCONGOLAISBXL

CENTRECULTURELCONGOLAIS.BXL

ANNEWETSI.MPOMA@BRUCITY.BE
 +32 (0)2 279 64 08 

NANCYMARIAM.KAWAYA@BRUCITY.BE  
+32 (0)2 279 64 09

WWW.CONGOLEESCULTUREELCENTRUM.BE
WWW.CENTRECULTURELCONGOLAIS.BE
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